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door 
de bril 
van

Iedereen is welkom in het groene onderwijs, maar 

in de praktijk weten nog te weinig stedelijke jonge-

ren ons te vinden. Dat moet anders. En niet alleen 

vanuit die idealistische gedachte, maar ook omdat 

er een economische noodzaak is. We hebben straks 

echt alle Nederlanders nodig om de vacatures te 

vervullen in de groene sector. Dat lukt niet zonder 

een bredere doelgroep aan te spreken. 

In de overleggen van de Topsectoren (het ministerie 

van EL&I heeft onder meer de sectoren Agrofood en 

Tuinbouw aangewezen als cruciale leveranciers voor 

de Nederlandse economie) praten we hier ook over. 

Diversiteitsbeleid moet hier ook zeker op de agenda 

komen. Zelf ben ik trekker bij het thema ‘onderwijs 

en arbeidsmarkt’. Daar is het imago van de sector 

en het onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Dat 

imago moet beter, alle mensen moeten zich thuis 

voelen. Zowel in het bedrijfsleven als op de AOC’s. 

 

De eerste keer dat ik met diversiteitsbeleid in aan-

raking kwam, was bij de arbeidsmarktcampagne 

‘Werken bij het Rijk, als je verder denkt’. Belangrijk 

was echt verbinding te maken met netwerken in 

de diversiteitsgroepen. Autochtonen moeten niet 

alleen gaan bedenken wat goed diversiteitsbeleid 

is, dat moet samen met netwerken uit bijvoorbeeld 

de Turkse of Marokkaanse gemeenschap. Maak 

echt contact in de regio! En het is cruciaal dat het 

management en de besturen van de AOC’s het 

beleid omarmen. Zij moeten de gedachte verder 

verspreiden naar iedereen die in het groene onder-

wijs werkt.

Het is goed dat we hier met z’n allen aan werken 

in een project als Kies Kleur in Groen. Ik hoop van 

harte dat het project zichzelf met de tijd overbodig 

maakt. Dat het over een tijdje gewoon vanzelfspre-

kend is dat iedereen zich thuis voelt in het groene 

domein. 

‘Het gaat om open 
staan voor het 
andere’

Medy van der Laan
Voorzitter AOC Raad

Diversiteitsbeleid heeft voor mij alles te maken met open staan 
voor iets dat anders is dan je gewend bent. Het open kunnen zijn 
voor mensen die anders zijn dan jezelf. Niet oordelen over seksuele 
geaardheid, afkomst of levensstijl. Onze samenleving is heel divers en 
we leven en werken samen.

Iedereen kijkt met andere 

ogen naar Kies Kleur in Groen. 

Soms geeft het opzetten van 

een andere bril ineens een 

hele andere, ruime blik. In 

‘Door de bril van’ kijken we 

door de ogen van één van 

onze lezers naar het project.
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